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Bediening van verzoening. 

1. Inleiding. 

Marijke en ik zaten net voor oud en nieuw een dvd/film/documentaire te bekijken: “Father of Lights” van 
Darren Wilson. Er was een zin die mij persoonlijk raakte: “de kerk heeft de bediening van verzoening”. 

14 Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen 
is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven, 15 en dat hij voor allen is gestorven opdat de leven-
den niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opge-
wekt. 16 Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld; ook 
Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. 17 Daarom ook is iemand die 
één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. 18 Dit alles is het 
werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toever-
trouwd. 

19 Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredin-
gen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. (NBG: bedie-
ning van verzoening). 

20 Wij zijn gezanten van Christus, God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij: laat u met 
God verzoenen. 21 God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat 
wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.”  2 Corinthiërs 5: 14 – 21 NBV. 

2. Definities. 

2.1 Definitie verzoening. 

 Wat betekent verzoening voor jou? Waar denk je aan bij het woord verzoening? Groepjes van 3 à 4p 
maken en kort bespreken. 

Vereniging, het herstellen, wisselen, het omruilen. Een verandering of verzoening tussen personen van 
vijandschap naar vriendschap.1 

Verzoenen (van hen die een geschil hebben). Iemand in genade aannemen.2 

2.2 Zonde – wat is zonde? 

Wanneer Jezus zegt: "niemand kent de Vader als de Zoon" maakt hij een doordringend statement over zon-
de en verzoening. 

De meesten van ons zijn opgevoed met het begrip zonde binnen een wettelijk kader, het overtreden van 
één van de Tiengeboden. 

Laat ik het op een andere manier zeggen: Als het eeuwig leven het kennen van de Vader is, zoals vermeld in 
Johannes 17: 3, dan betekent eeuwige dood het niet kennen van de Vader, en zonde is de reden waarom 
we Hem niet kennen. 

 Zonde heeft alles te maken met "blind zijn", zo totaal verblind dat het onmogelijk is de Vader te ken-
nen. 

 Zonde is meer dan alleen ongehoorzaamheid. 

2.3 Verzoening. 

Verzoening gaat niet over straf. Verzoening gaat er over dat de Vader naar ons uitreikt in Zijn Zoon en in de 
Geest. Het gaat over het feit dat de Zoon in onze wereld van verwarring binnen treedt en het voor ons mo-
gelijk maakt een echte relatie met Hem te hebben, in onze duisternis, zodat onze gevallen natuur/denken 
kan getransformeerd worden en we de Vader kunnen kennen en met Hem leven. 

                                               
1 Zodhiates, S. (2000). The complete word study dictionary: New Testament (electronic ed.). Chattanooga, TN: AMG 
Publishers. 
2 Strongs Nederlands - Grieks Lexicon Ed 2013. 
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2.4 Bediening van verzoening. 

Paulus geeft een omschrijving van deze bediening van verzoening: 

“En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening 
gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende 
was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toe-
vertrouwd.” 

 2 Corinthiërs 5: 18 – 19 NBG. 

Paulus geeft hier aan dat het tegenovergestelde van verzoening is: hun overtredingen wel aan te rekenen. 
Hen veroordelen voor hun gedrag/fouten. 

3. Twee maatstaven. 

3.1 Gods inzichten – mijn inzichten. 

“Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld; ook Christus 
niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden.” 2 Corinthiërs 5: 16 NBV. 

– Nieuwe maatstaf: Paulus zegt hier: vroeger heb ik Jezus beoordeeld volgens mijn inzichten. Maar ik 
weet nu dat ik Hem verkeerd had beoordeeld. 

– Omdat God niemand veroordeelt. 

– De zonde/religie hadden de ogen van Paulus verblind. Door de ontmoeting met Jezus werden zijn ogen 
letterlijk en geestelijk geopend. 

3.2 Ons menselijk godsbeeld. 

Vb. Bij de zondeval: Waarom verborgen zij zich? Waren Adam en Eva bang? 

– Waren ze bang voor God? Bang voor straf? Of waren ze verblind? 

– We weten dat God liefdevol is, maar we hebben op onderdelen soms een vertroebeld beeld meegekre-
gen door onze opvoeding, ervaringen …  

3.3 God is liefde. 

– Jezus zegt: als je Mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. 

– De essentie van het hart van de Vader is “agapè – liefde”. 

– Als wij de liefde van de Zoon leren kennen, zullen we de liefde van de Vader kennen. 

 De grootste openbaring die je kunt krijgen is: de wetenschap dat je geliefd bent zoals je bent, on-
voorwaardelijk, niets dat je kunt doen om zijn liefde te verdienen. 

– Het is onmogelijk om de liefde van God te ontvluchten. 

3.4 Onze valkuil. 

Wij zijn zo snel verleid en vervallen in elkaar beoordelen of in het innemen van standpunten. 

Een feit is dat Jezus in zijn bediening nooit een methode van kerk zijn heeft achtergelaten. Een methode 
die automatisch leidt tot succes is er niet. En wat is dat succes? 
Mijn vaste overtuiging is dat Jezus dat niet gedaan heeft omdat wij dan de methode zouden omarmen en 
Jezus zouden vergeten…….. Wij zouden vallen voor het succes, niet voor de afhankelijkheid aan Hem. Je-
zus kwam geen methode brengen, Jezus kwam LEVEN brengen. 
Jezus zei tegen de Joden, die hem kritiseerden en aanvielen omdat hij, in hun ogen de sabbat ondermijn-
de en bovendien God zijn vader noemde het volgende: 

“U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen 
over mij, maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen. Niet dat de mensen mij moeten eren, 
maar ik ken u: u hebt geen liefde voor God in u. Ik ben gekomen namens mijn Vader, maar u accepteert 
mij niet, terwijl u iemand die namens zichzelf komt, wel zou accepteren.” Johannes 5: 39 – 43 NBV. 
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Jezus legt de spanning hier prachtig uit: 

– De Schriften bestuderen (de juiste methode zoeken, de juiste dingen doen) om eeuwig leven te krij-
gen    versus 

– Bij Mij is het Leven te krijgen; Het gaat om het komen bij Jezus en liefde voor God. 

Leven heeft altijd met Jezus te maken. 3 

Het is al sinds mensenheugenis dat mensen het evangelie hebben verdraaid en dat we afglijden naar onze 
oude maatstaven. 

“Galaten, u hebt uw verstand verloren! Wie heeft u in zijn ban gekregen? Ik heb u Jezus Christus toch 
openlijk en duidelijk als de gekruisigde bekendgemaakt? Ik wil maar één ding van u weten: hebt u de 
Geest ontvangen door de wet na te leven of door te luisteren en te geloven? Bent u werkelijk zo dwaas 
weer op uw eigen kracht te vertrouwen, en niet langer op de Geest?” Galaten 3: 1 – 3 NBV. 

– Het is de menselijke poging om gerechtvaardigd te zijn zonder het hebben van een relatie met God. 
Het vervangt/verdringt onze relatie met God. 

– Met andere woorden het wordt een “een stel regels”. 

– De manier/methode/cultuur kan een lege doos worden zonder “hart/inhoud”. 

4. Bediening van verzoening. 

4.1 Liefde overwint. 

– Liefde faalt nooit. God houdt van je. 

– Wij hebben geen enkel recht om een steen op te rapen en die naar mensen te gooien (het verhaal van 
de overspelige vrouw). 

– Paulus geeft een omschrijving van deze bediening van verzoening: “door hun hun overtredingen niet toe 
te rekenen”. 

– God heeft ons een bediening van verzoening gegeven, nadat wij een nieuwe schepping zijn geworden. 

“Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is geko-
men.” 1 Corinthiërs 5: 17 NBG. 

– We kunnen maar vergeven, verzoening brengen als we het zelf hebben ervaren. 

– Vader, ik verdien Uw genade/barmhartigheid/vergeving niet. Geef het om niet! 

– We hebben zelf een openbaring nodig van het hart van de Vader. Jezus vraagt ons niet om mensen te 
vertellen dat ze verkeerd zijn. Maar hun te vertellen dat ze geliefd zijn. 

– God is niet uit op “bekeerlingen”, Hij verlangt naar Zijn “bruid” – relatie. Met andere woorden: Hij ver-
langt naar een oprechte relatie. 

– Liefde is persoonlijk, het vraagt om een aanraking, een bemoediging, en omhelzing, een hart. 

4.2 Genade. 

– De sleutel om dit te begrijpen is – genade. 

– Genade is dat God van je houdt, jou gebruikt en door jou heen werkt, ondanks wie jij bent. Dit is niet 
gebaseerd op je prestaties. 

– Wij zijn zo overtuigd dat onze zonden zo groot zijn. Wij zijn overtuigd dat onze zonden een probleem zijn 
voor God. God zit nagelbijtend in de hemel en is helemaal van slag en fronst zijn wenkbrauwen, ik kan 
maar niet geloven dat dit gebeurt. Jij bent zoveel aan het zondigen en daar had ik geen rekening mee 
gehouden. 

– God is véél groter dan onze zonde, tekortkomingen, onze blindheid … 

– Genade is de hartslag van onze relatie met de Vader. 

– Ik realiseer me dat ik enkel “genadig” kan zijn als ik zelf een ontmoeting heb gehad met de “Gever van 
genade”. 

                                               
3 Hans van der Meulen Preek “De Heer bouwt het huis” zondag 4 januari 2015. 
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5. Besluit. 

“En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening 
gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende 
was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toe-
vertrouwd.” 

 2 Corinthiërs 5: 18 – 19 NBG. 

 Blindheid. 

– De zonde/eigen inzicht hadden de ogen van Paulus verblind. Door de ontmoeting met Jezus werden 
zijn ogen letterlijk en geestelijk geopend. 

 Liefde overwint. 

– Liefde faalt nooit. God houdt van je. 

– De grootste openbaring die je kunt krijgen is: de wetenschap/ervaring dat je geliefd bent zoals je 
bent, onvoorwaardelijk, niets dat je kunt doen om zijn liefde te verdienen. 

– Liefde is persoonlijk, het vraagt om een aanraking, een bemoediging, en omhelzing, een hart. 

 Onze opdracht/missie. 

“en ons de bediening der verzoening gegeven heeft” 


